
Erediensten 
 

Zie PG Oosternijkerk 

 

Diaconie 
 

Diaconie: NL33RABO03461.34.455 

Kerk:         NL23RABO03461.06.796 

 

Uit de gemeente 
 

Bloemendienst 

01-06: Sica Torensma 

15-06: Hannie Meinema 

 

Verjaardagen 

Op 8 juni hoopt zr. A. de Beer - van der Zee, Stasjonswei 6 12, 9123 JZ, Metslawier, haar 

verjaardag te vieren 

Op 12 juni hoopt br. K. Akkerman, Aak 8, 9141 VJ, Wierum, zijn verjaardag te vieren 

 

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor dit nieuwe levensjaar! 

 

Bezoekers Nes & Wierum 

Wij zijn blij dat enkele gemeenteleden het bezoekwerk van onze 

gemeenten Nes en Wierum, op zich willen nemen. 

Voor Nes zijn dat: Attie Keegstra-Teitsma, Diny Eelkema-Bandstra, 

Tiny de Beer-Venema, Richtje Visser-Heeringa en Griet Visser-Cuperus. 

Voor Wierum zijn dat: Einte en Janny van der Zee-Sikkema, Lucian Kingma-Post, 

Annie Corton-Boltjes en Hanny Meinema-de Beer. 

Wij wensen onze bezoekers succes toe! 

 

Bij de diensten 

Onze kerkdiensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op 

Oosternijkerk) 

 

Kerkauto  

Wie geen vervoer naar de kerk heeft en toch graag de kerkdienst wil bezoeken, kan de 

kerkauto aanvragen. Dit kan bij Margreet Schroor (06-36217957, Oosternijkerk) en Sica 

Torensma (06-13161744, Nes en Wierum) tot zaterdagavond 19.00. 

 

Bij de diensten: zondag 8 juni (Eerste Pinksterdag) 

Vandaag vieren we het feest van de heilige Geest. Beter; het feest van de uitstorting van de 

heilige Geest. Ik vind dat een mooi woord: uitstorting. De Geest wordt niet een beetje 

gegeven. Komt niet met mondjesmaat. Nee, het is in één keer volle bak. De heilige Geest 

wordt uitgestort. Dat is zonder reserve. In die heilige Geest is Jezus ons nabij. Laat Hij ons 

niet alleen. In de heilige Geest is Hij net zo met ons verbonden als toen Hij met zijn leerlingen 

rondliep op aarde. Nu niet zo tastbaar als toen, maar wel net zo aanwezig. 

 

Bloemengroet 



Zondag 18 mei zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar br. Jan Visser, 

Keatsbuorren 7 (Nes), zr. Reina van der Berg, Haadstrjitte (Nes) en naar zr. Pietje Bosgra-de 

Vries in De Skûle. 

Zondag 25 mei zijn de bloemen als groet van de gemeente gebracht naar zr. Attie Keegstra-

Teitsma, Haadstrjitte 7 (Nes). 

 

In memoriam Albert Boonstra, 
Vrijdag 16 mei namen we in een dienst in de Mariatsjerke te Wierum afscheid van Albert Boonstra. 

We zongen liederen die hijzelf uitgezocht had zoals ‘Daar ruist langs de wolken / een lieflijke naam’ 

en ‘Als ge in nood gezeten / geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten / God verlaat u niet’. Mooi 

geloofsliederen waarin zijn vertrouwen in God doorklonk. Ook  luisterden we naar liederen uit de 

Nederlandse popcultuur. Het prachtige lied ‘Ken je dat land’ van Boudewijn de Groot over het land 

waar alles goed is ‘geluk en vrede voor altijd’ en ‘een leven van goud zonder leugens en tranen’. Wie 

vertrouwd is met de Bijbel herkent hierin direct het visioen aan Johannes (Openbaringen 21) over de 

nieuwe hemel en aarde. Ook luisterden we naar het mooie lied ‘Want er zijn geen wolven in het bos’ 

van Dimitri van Toren. Een lied over afscheid nemen. Over niet bang zijn voor de dood of wat erna 

komt ‘want er zijn geen wolven in het bos’. Dit lied had voor Albert een bijzondere betekenis. Het 

werd gespeeld bij het overlijden van zijn vader. Het gaf hem troost en die troost wilde hij ook 

doorgeven aan zijn (klein)kinderen.  

 

Albert werd op 4 juni 1952 geboren in Leeuwarden als derde zoon van Albert en Sjoukje Boonstra. Hij 

groeide met veel plezier op aan het Zwartslot in Burdaard. Toen hij zes was verhuisde het gezin naar 

Geleen in Limburg. Daar heeft hij verder het overgrote deel van zijn leven gewoond. Na de lagere 

school ging hij aan het werk. Bij de bloemist leerde hij bloemstukken maken. Bij de kruidenier werd 

hij weggestuurd omdat hij niet van het lekkers af kon blijven. Vervolgens ging hij met zijn vader mee 

op de bouw in Duitsland. Hoewel gesetteld in Limburg lag zijn hart in Fryslân. Zijn grote liefde vond 

hij in Anneke van der Veen. Ze trouwden op 30 november 1973 in Ferwerd, maar gingen wonen in 

Geleen. Daar werd Albert in 1974 geboren. Ruim een jaar later werd Lytse Dirk geboren. Tot hun 

grote verdriet kwam hij na zes weken te overlijden. Hier heeft Albert het heel moeilijk mee gehad. In 

1975 werd Auke Dirk geboren. In 1980 begon Albert zijn eigen bedrijf: IJzervlechtersbedrijf 

Boonstra. 22 jaar lang gaf hij leiding aan zijn bedrijf. In 2012 zette hij er een punt achter. Samen met 

Anneke vertrok hij uit Limburg en gingen ze in Wierum wonen. De keuze naar Fryslân was niet 

moeilijk want zijn beide zonen woonden er. 

 

Albert was een groot natuurliefhebber, vooral als het ging om vogels. De wilde vogels in de natuur 

hadden zijn aandacht, maar ook zijn vogels in de volière. Hij was een man met twee rechterhanden die 

van alles bouwen kon. In Fryslân was Albert thuis. Hij genoot van het leven, de welverdiende rust, van 

de natuur en vooral van zijn kleinkinderen. Het leven was goed totdat in 2024 slokdarmkanker werd 

geconstateerd. Hij leefde een jaar tussen hoop en vrees, bleef altijd strijdvaardig, maar kon de strijd 

niet winnen. Zondag 11 mei is Albert Boonstra overleden, 72 jaar oud. Geloof, hoop en liefde had hij 

opgeschreven bij de liederen. Geloof, hoop en liefde; drie woorden waar Albert zich mee verbonden 

voelde. 
 

We bidden Anneke, de kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe op hun levensweg zonder geliefde 

echtgenoot, pap en pake. 

 

Schoonmaken st. Ceciliakerk 

Vrijdag 16 mei was het een grote bedrijvigheid in de st. Ceciliakerk. Een oproep om 

medewerkers voor het schoonmaken van de kerk leverde veel vrijwilligers op. Zoveel dat 

besloten werd om ook It Koetshûs schoon te maken. Geweldig deze spontane inzet. Iedereen 

die geholpen heeft bedankt voor jullie tijd en hulp! 

 

Vooruitblik 



- zondag 22 juni is er om 10.00 uur een tentdienst ivm het Dorpsfeest in Easternijtsjerk. 

- zondag 29 juni viering heilig Avondmaal 

 

Moandeipraat(sje) 

Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshûs te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie 

klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatje is van harte welkom. 

 
Hartelijke groet, 
Geert van Wieren 
www.domineegeert.nl 

 

Kopij Geandewei 

De volgende Geandewei verschijnt op 13 juni 2025, u kunt kopij inleveren tot vrijdag 6 juni 

bij de scriba, via de mail: scriba@pgneswierum.nl. 

http://www.domineegeert.nl/

